Late middeleeuwen: vaardigheden

Vraag 1: (V)

Gebruik bron 4.

Twee onderzoeksvragen:

1 Welke successen behaalden de christenen tijdens de eerste kruistocht?

2 Met welke argumentatie onderbouwden christenen achteraf hun deelname
aan de eerste kruistocht?

Voor een antwoord op €én van deze onderzoeksvragen is de bron geschikter

dan voor de andere onderzoeksvraag.

Leg uit, telkens met twee argumenten:

— voor welke onderzoeksvraag deze bron geschikter is en

— voor welke onderzoeksvraag deze bron minder geschikt is.

bron 4
Een veertiende-eeuws Frans miniatuur over de eerste kruistocht:
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Toelichting (van links naar rechts, van boven naar beneden)

1 Boodschappers melden in Europa dat de Turken de Heilige stad Jeruzalem
hebben veroverd.

Christenen in het Heilige Land worden door hun vijanden gemarteld.

De kruisvaarders rijden Jeruzalem binnen.

De kerk van het Heilige Graf wordt gebouwd in Jeruzalem.

De ridders verdedigen Jeruzalem.

Pelgrims trekken ongehinderd naar Jeruzalem.
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Vraag 2: (H)

Gebruik bron 4.
Leg uit dat deze bron kan worden beschouwd als een betrouwbare bron over het
vertrek van de gebroeders Vivaldi.

bron 4

Jacopo Doria, inwoner van de ltaliaanse havenstad Genua, houdt in zijn annalen
(jaarboeken) belangrijke gebeurtenissen uit zijn tijd bij. Dit werk is de oudste bron die
melding maakt van de reis van de gebroeders Vivaldi. Andere middeleeuwse bronnen die
over de reis vertellen, wisten ervan dankzij Doria's annalen. Over het jaar 1291 schrijft hij:

In hetzelfde jaar begonnen Theodisio Doria, Ugolino Vivaldi en diens broer samen
met enige andere burgers van Genua aan de voorbereiding van een tocht die tot
dan niemand anders had proberen te ondernemen. Ze rustten zo goed mogelijk
twee schepen uit, laadden die vol met levensmiddelen, water en andere
benodigdheden en stuurden ze in de maand mei in de richting van de Straat van
Gibraltar, opdat ze over de oceaan naar Indié zouden varen om daar nuttige
koopwaar vandaan te halen. Beide broers Vivaldi gingen persoonlijk mee, evenals
twee franciscaner broeders. ledereen die het zag of ervan hoorde, vond dit zeer
opmerkelijk. Nadat ze de plek die Gozora (Kaap Chaunar in het zuiden van
Marokko) wordt genoemd hadden gepasseerd, heeft men niets meer van hen
vernomen. Moge God hen beschermen en hen veilig en ongedeerd thuis brengen.



